
Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Telefoon:  (030) 880 14 56

E-mail: info@kerkinactie.nl

Internet: www.kerkinactie.nl

Rekening NL89 ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 40dagentijd

Foto’s: Kerk in Actie

Uitgave: Jaargang 30 nummer 8 

Artikelnummer: 1202-0036

Kerk in Actie is lid van de: Kerk in Actie 
draagt de 
keurmerken:

Deze folder is gedrukt 
op FSC-papier 40dagentijd 2018  Onvoorwaardelijke liefde

Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de 
verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda 
voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. 

Niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40dagentijd staan 
wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld 
die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun 
kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, 
zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

40 dagen Onvoorwaardelijke liefde "Ons gezin vertrok naar Kampala in de 

hoop op een beter leven. De werkelijkheid 

bleek anders. Mijn man sloeg mij en was 

totaal niet tot steun. Mijn jongste kinderen 

moesten bedelen en Jennifer, mijn oudste, 

raapte bonen die van de vrachtwagens 

vielen, zodat we iets te eten hadden. Met 

hulp van UCAA kon ik met mijn kinderen 

terugkeren naar mijn familie in Karamoja. 

Bij aankomst kregen we een zadenpakket. 

Hierdoor kan ik nu zelf mais, sorghum en 

cassave verbouwen. Ik kan er zelfs wat van 

verkopen en mijn eigen geld verdienen." 

Betty

14 FEB. - 31 MAART 2018

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Kerk in Actie 
om eenmalig dit bedrag van mijn rekening af te schrijven vanwege mijn donatie 
aan Kerk in Actie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: 
Kerk in Actie t.a.v. donateursadministratie, Antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht

Voorletters en naam:                                                                                                                                                                       m/v
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JA ik geef € 7,50 € 15,- € 25,- € 50,- anders, nl.: €

Moedige moeders 
in Oeganda

Actienummer: 2018019

Geïnspireerd door Jezus Christus willen 
wij delen wat ons gegeven is. Om in 
Nederland en wereldwijd mensen hoop te 
bieden en tot hun recht te laten komen. 

Samen zijn we de kerk in actie 
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Moedige moeders in Oeganda Zo helpt uw gift

Hoop op beter leven
Het dagelijks leven op het platteland 

in Oeganda is hard. Oorlog verdreef 

mensen van hun velden en door 

klimaatverandering mislukken oogsten 

steeds vaker. Goede landbouwkennis 

ontbreekt. Veel gezinnen trekken naar 

de hoofdstad Kampala in de hoop op 

een beter leven. Daar belanden zij in een 

uitzichtloze situatie in sloppenwijken. 

Meer dan een miljoen mensen in Oeganda 

is besmet met hiv/aids, en velen zijn 

overleden. Hierdoor moeten miljoenen 

kinderen hun vader en moeder missen. 

Zij worden opgevangen door familie of 

buren. Deze zorg is echter zwaar: de veelal 

arme gezinnen hebben de handen al vol 

aan hun eigen kroost. 

€50,- 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange 
oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, 
konden kinderen niet of nauwelijks naar school en 
kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. 

€30,- 

Weerbaarheidstraining 
voor echtparen 

Re-integratiepakket voor terug-
kerende families naar Karamoja 

(kookgerei, jerrycan, beddengoed)

€15,- 

Zadenpakket voor een gezin 
in Oeganda

€60,- 

Schoolmateriaal en uniform 
voor kinderen uit de meest 

kwetsbare gezinnen

Zes zondagen in actie voor Oeganda
Organisaties als Mothers’ Union, de 

Kerk van Oeganda en de coalitie onder 

leiding van UCAA zetten zich in voor 

deze kwetsbare gezinnen. Medewerkers 

trekken naar de dorpen op het platteland 

en geven cursussen op het gebied van 

traumaverwerking, relatiecursussen, 

landbouwtrainingen en voorlichting over het 

voorkomen van hiv/aids. In deze 40dagentijd 

komen wij zes zondagen in actie voor 

Oeganda. Zo helpen we vrouwen om een 

betere toekomst op te bouwen voor zichzelf 

en voor hun kinderen. 

Elestina: “Ik zorg voor zeven kleinkinderen en een weeskind. Mijn man en ik 
dronken al lebei veel. Door een training van Mothers’ Union zijn wij gestopt 
met drinken en leerden we hoe we beter met elkaar om kunnen gaan. Hierdoor 
zijn er nu veel minder ruzies in huis. Ook gaf Mothers’ Union ons sojazaden 
en hielp ons in de land bouw. V ia hen kon ik lid worden van een spaargroep. 
Toen mijn schoondochter tijdens haar zwangerschap een bloedtransfusie 
nodig had, kon ik dat voor haar betalen uit de winst van de soja-oogst.”
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