geloof, hoop en liefde

Vindplaats van
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E ' h Protestantse
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en Rwanda om op nieuwe manieren geloof te beleven en te vieren. Met uw gift in deze
collecte ondersteunt u bijvoorbeeld pioniersplekken in Nederland en muziekgroepen

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie steunen de initiatieven van kerken in Nederland
voor jongeren in Rwanda. Geef hen de ruimte om te vieren!

Geef aan de collecte of via de aangehechte machtigingskaart!

twee sessies van drie dagen.

Help mee!
* voor 98 euro per persoon krijgt een groep van 70 Rwandese jongeren muziekonderwijs in
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AW protestantse
Voor uw eigen privacy deze kaart s.v.p. in een gesloten envelop terugsturen naar: E ‘ Kerk

Protestantse Kerk in Nederland

t.a.v. de donateursadministratie

Antwoordnummer 53020

3503 VB Utrecht
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Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
de Protestantse Kerk in Nederland incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
vanwege uw donatie aan de Protestantse Kerk in Nederland.

U kunt deze machtiging met één telefoontje Postadres: Postbus 8503, 3503 RM Utrecht
weer ongedaan maken: tel. (030) 880 13 38. Telefoon: (030) 880 18 80

E-mail: info@protestantsekerk.nl

Internet: www.protestantsekerk.nl

Rekening NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk in Nederland o.v.v.

collecte Eredienst en Kerkmuziek
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De meeste mensen zoeken vroeg of laat in hun leven naar spiritualiteit en zingeving.
ledereen zoekt weer op een andere manier. De een ervaart Gods nabijheid in een
kerkdienst met veel vrolijke muziek, de ander vindt rust in de natuur en een derde komt op
adem in de verstilling van het klooster. De Protestantse Kerk is zich van deze verschillen
bewust en wil ruimte geven aan deze verschillende manieren van vieren en beleven.

Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk

in Nederland pioniersplekken, waar mensen
wekelijks mee kunnen doen met korte
vieringen, waar ruimte is voor reflectie,

stilte en inspiratie door het Evangelie. Deze
plekken zijn overal in het land te vinden,

van Groningen tot Maastricht. Voor veel
mensen vormen deze vieringen, die vaak
gebaseerd zijn op eeuwenoude liturgieén, een
rustmoment in de week.

Vieren in stilte

Kitty Heije bezoekt iedere woensdagavond een
viering in Kloosterwelle. “Wekelijks een kerkdienst
bezoeken lijkt me een opgave,” vertelt ze, “maar hier
kan ik geen genoeg van krijgen. God is voor mij nooit
weggeweest, maar hier verstevig ik mijn geloof. De
teksten die we lezen komen heel erg binnen. Al m'n
zintuigen worden aangesproken. Ik word weer van
binnen gevoed.”

Deze manier van vieren biedt voor veel mensen rust in
de hectiek van het dagelijks bestaan. De Protestantse

Kerk wil ervaringen uit het hele land bundelen en delen, en materiaal verspreiden om deze
nieuwe vorm van vieren een impuls te geven.

Vieren met muziek

Heel anders zoeken de mensen in Rwanda. Van oudsher spelen muziek en dans in de
Kerk van Rwanda (EPR) een grote rol. In iedere kerk zijn er koren en muziekgroepen.

Toch vergrijzen de kerken, omdat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad gaan. Om
jongeren meer bij de kerk te betrekken, biedt de kerk hen ruimte om hun eigen muziek in
de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. Jongeren krijgen muziekonderwijs
en soms ook nieuwe instrumenten. Hun muzikale talenten zetten ze niet alleen in tijdens
de dienst. Ze verdienen met hun muziekgroep ook geld door zich te laten inhuren op
feesten. Vanaf augustus 2018 zullen twee uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie de
muziekgroepen en het andere jongerenwerk van de kerk gaan ondersteunen.
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Kerkmuziek structureel

IK GEEF!

per maand.

met BeE3@esBc7B<10 3

Ik machtig de Protestantse Kerk in Nederland dit bedrag vanaf volgende

maand van mijn rekening af te schrijven.

Ik steun het werk van de Protestantse Kerk voor Eredienst en

Kerkmuziek éénmalig

(bedrag invullen).

Ik machtig de Protestantse Kerk in Nederland om dit bedrag in de volgende

maand eenmalig van mijn rekening af te schrijven.

De Protestantse Kerk in Nederland incasseert altijd de 1e dinsdag of

1e donderdag van de maand.
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