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Liederen ter bemoediging:
Lied 37 – Hier wordt het land gezocht
Lied 65 – Het eerste woord zal vrede zijn (kinderlied)
Lied 67 - Doorgaand

Gedicht
Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven.
Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken
een andere weg te wijzen
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood
voor het levende water
voor de klare wijn.
Zo verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.
Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.

Alfred C. Bronswijk
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde

Gebed

Heer, onze God, Schepper van alle mensen. U heeft de aarde aan ons toevertrouwd om samen in vrede op te wonen. Maar zo vaak gunnen we elkaar het licht in de ogen niet. Help ons om kloven te overbruggen. Om te zoeken naar wat ons bindt.

We bidden dat voor onszelf, hier in Nederland en vandaag in het bijzonder ook voor de mensen in Israël en Palestina. Geef dat zij, Joden en Palestijnen, elkaar leren kennen en herkennen als mensen van één God.

We bidden U voor de kinderen daar. Geef dat het geweld en de conflicten van volwassenen niet ook hun leven gaat bepalen. Maar help hen als zij vriendschap willen sluiten met kinderen die ze altijd als hun vijand hebben gezien.

We bidden u voor de docenten. Help hen om over muren heen te kijken en het goede voorbeeld te geven aan hun leerlingen op de weg van vrede en verzoening.
We bidden voor de partnerorganisatie JCJCR. Zegen hun werk op de scholen, zodat steeds meer kinderen de ander kan ontmoeten, leert kennen en waarderen. Zodat een leven in vrede mogelijk wordt.

Amen.
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