
4 | Diakonia februari 2018

Niet voor elk gezin is het vanzelfsprekend om op vakantie te gaan. Wat doe je als je een krappe 

beurs hebt? Of als je alleenstaand bent? Hetvakantiebureau.nl, bekend van zorgvakanties, 

biedt daarom ook vakanties aan voor gezinnen.

Diaconale vakanties voor gezinnen via Hetvakantiebureau.nl

“Ik gun mijn kinderen  
ook een vakantie”

Afgelopen jaar konden John Akbar, zijn vrouw 
en hun twee zoons in de zomer op vakantie naar 
een RCN-vakantiepark. De vakantie was gratis, de 
diaconie in Emmen had hen hiervoor aangemeld 
bij Hetvakantiebureau.nl. Deze partner van Kerk 
in Actie is vooral bekend van de diaconale zorg-
vakanties, maar biedt ook gezinsvakanties aan. 
Dit kunnen gratis gezinsvakanties zijn in samen-
werking met RCN Vakantieparken of eenouder-
vakanties via Y Camps.
Het gezin uit Emmen vluchtte uit Pakistan en woont 
nu zes jaar in Nederland. “We hebben echt genoten  
van de vakantie”, vertelt John. “Het was gezellig en 
leuk. De kinderen deden mee met het activiteiten

programma met veel andere kinderen. We hebben  
gefietst. En we konden in het huisje zelf koken.”

Uit de sleur
Dit jaar kunnen opnieuw honderd gezinnen via 
hun diaconie gratis naar een RCN-vakantiepark. 
Diaken Tineke Seigers uit Emmen, die het gezin 
Akbar destijds heeft aangemeld, weet dat het 
een weldaad is om even uit de sleur te zijn. “En 
zo’n vakantie doet niet alleen wat met het gezin, 
maar mensen om hen heen leven ook mee.  
Mensen uit de kerk brachten het eerste gezin 
naar hun bestemming, anderen brachten fietsen. 
Ook kregen ze zakgeld mee.”

m De verbinding



5

Akbar is inmiddels ook diaken. Als hij  zelf nu mee 
zou mogen adviseren wie zo’n vakantie cadeau 
moet krij gen, zou hij  het in ieder geval eerlij k willen 
verdelen. “Veel mensen kunnen dit zelf niet regelen. 
Mensen die al eens zij n geweest moeten een kans 
geven aan mensen die het nog nooit hebben 
meegemaakt.”

Tineke is niet alleen diaken, ze is sinds 1982 ook 
vrij williger bij  Hetvakantiebureau.nl. Een van de 
1400 die jaarlij ks meewerken in allerlei taken. 
Ze vraagt binnen de protestantse wij kgemeente 
Emmen-Oost regelmatig aandacht voor 
Hetvakantiebureau.nl. Mensen kunnen niet om 
haar enthousiasme heen. “De vakanties staan 
elke zes weken op de agenda van de diaconie. 
En we schrij ven erover in het kerkblad. Soms 
helpt het als een van ons thuis komt uitleggen 
hoe zo’n vakantie is.” 

Niets uitleggen
Inge van Dij k ging mee met een eenoudervakantie 
via Y Camps, partner van Hetvakantiebureau.nl.
Ze heeft een dochter van elf. Na haar scheiding is 
ze in contact gekomen met de diaconie van haar 
kerk. Ze wilde graag met haar dochter op vakantie, 
maar ze had geen geld. Toen ze Y Camps ontdekte, 
zei de diaconie: “Dit willen we graag voor je doen.” 
“Ik vond het heel fij n”, vertelt Inge over haar 
eerste vakantie. “De activiteiten versterken de 
band met je kind. Je komt anderen tegen in een 
soortgelij ke situatie. Je hoeft niks uit te leggen. 
Want we hadden allemaal een droom met ons 
gezin en die is uit elkaar gevallen. Je bent jezelf 
aan het hervinden. En met mij n dochter heb ik 
nieuwe positieve ervaringen opgedaan.” 
Ze schetst een vakantiedag: “Het eten is verzorgd. 
Bij  de ene week hadden we gezamenlij k ontbij t 
en bij  de andere was het buffet. Daarna is er een 
activiteit voor de kinderen. Soms gingen we met 
z’n allen van het terrein af. We zij n een keer gaan 
lasergamen en we zij n naar een zwembad gegaan. 
We waren met tien kinderen en zes moeders. De 
leidinggevenden zij n vrij willigers met veel ervaring.”

Vrijwilligers
Jelle de Jong is vrij williger bij  Y Camps. Hij  be-
schrij ft hoe de gasten hun eerste vakantiedagen 
beleven: “In Halle zij n de vakantiegangers te gast 
bij  een biologisch dynamische boerderij . Je kan 
je voorstellen dat de beesten, de koeien en de 
katten meteen de aandacht trekken. Door deze 
bij zondere sfeer en doordat hen veel uit handen 
genomen wordt, genieten de volwassenen met 

de kinderen mee. Ze weten dat het volpension 
is, maar dat ze dan ook nog leuke uitjes doen, is 
soms een verrassing. En dat de kinderen opge-
vangen worden, zodat ze eens zelf een fi etstocht 
kunnen maken.”
Jelle: “Vakantie is voor eenoudergezinnen soms 
zwaarder dan het gewone leven. Want de vaste 
structuur is weg, er moet extra ‘leuk’ gedaan 
worden en met weinig geld is dat een uitdaging. 
‘Er even uit gaan’ is dan niet waar de gemiddelde 
alleenstaande ouder naar uit ziet. En dan hoor ik: 
‘Ik kom hier puur voor m’n kinderen, want die 
gun ik het zo dat ze ook een vakantie hebben 
om over te vertellen op school’. Maar even later 
ontdekken de ouders hoe ze zelf genieten. Finan-
cieel is er meestal geen drempel omdat gezinnen 
vaak een diaconie achter zich hebben. Voor mini-
muminkomens hebben we speciale tarieven.”

‘Het was best wennen om 
een week stil te zitten’

Naam: Jelle de Jong

Functie: vrijwilliger Y Camps en 
in het dagelijks leven psycholoog 

Woonplaats: Moergestel

Naam: Tineke Seigers

Functie: diaken in Emmen-Oost 
en vrijwilliger Hetvakantiebureau.nl, 
gepensioneerd medewerker salaris-
administratie

Woonplaats: Emmen

Naam: Inge van Dijk 

Functie: moeder en vakantieganger 

Woonplaats: Hasselt

Naam: John Akbar 

Functie: diaken en vakantieganger 
als vader met zijn gezin

Woonplaats: Emmen
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Jelle ziet wat de diaconie kan betekenen: “We 
hebben elk jaar wel een paar lege plekken. De 
diaconie kan eenoudergezinnen tippen, want die 
zijn soms te druk om zelf iets te regelen of te 
zoeken. Vrijwilligers krijgen elk jaar een training. 
Een aantal werkt in de zorg of in het onderwijs. 
Samen weten we heel goed; we geven tijdens 
de vakantieweek geen behandelingen, maar we 
nemen wel wijsheid mee uit het vak. Het belang 
van duidelijke structuur in een week bijvoorbeeld. 
Wij zijn vaak onder de indruk van de zwaarte 
van het dagelijks leven van de ouders en hoe ze 
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Gezinsvakanties
In 2018 biedt Hetvakantiebureau.nl, samen met RCN Vakantieparken, opnieuw gratis vakanties 
aan voor honderd gezinnen. Deze vakanties gelden voor gezinnen met een of meer kinderen. 
Daarnaast is er een aanbod betaalde vakanties met zorg, en is er de partner Y Camps die 
vakantieweken voor eenoudergezinnen organiseert. Meer informatie: www.hetvakantiebureau.nl.

Voorwaarden 
Vanaf maart kan de diaconie gezinnen opgeven voor een gratis vakantie. De vakanties zijn bedoeld 
voor gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Omdat Hetvakantiebureau.nl iedereen een 
eerlijke kans wil geven, vraagt ze de diaconie om dit te checken. Om een goede spreiding over 
Nederland te krijgen, mag iedere kerkelijke gemeente maximaal twee gezinnen aandragen.

Eenoudervakanties als alternatief
Meer dan twee gezinnen aan een vakantie helpen? Er is een alternatief voor eenoudergezinnen. 
Hetvakantiebureau.nl organiseert met partner Y Camps de Eenoudervakanties. Deze vakanties 
zijn inclusief maaltijden.

dat bolwerken. Dat hoor je in de avond, als de 
kinderen op bed liggen. Ouders vinden het best 
wennen om een week stil te zitten.”

Inge van Dijk is blij met de betrokkenheid van de 
diaconie. “Omdat het voor mensen in een lastige 
situatie heel fijn is om er toch even uit te kunnen. 
Het is niet makkelijk om een beroep te doen op 
hulp. Ik doe het vooral voor mijn kind omdat zij 
niet voor deze situatie kon kiezen. Toen we in 
Hulshorst kwamen, was er vanaf de eerste dag 
een gevoel van saamhorigheid.” 


