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Tekst bij Powerpoint 1e Adventscollecte 3 december: De Vrolijkheid

1. Kerk in Actie
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2. Vijf broden en twee vissen
De Here Jezus leerde ons delen. In de Bijbel staat dat je gastvrij moet zijn voor de vreemdeling. God zegt tot de Israëlieten: “Zorg goed voor de vreemdeling, want in Egypte was je het zelf.”
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3. Kerk in Actie 
Wij geloven in delen. Deze kinderen in Afrika zien er heel vrolijk uit, vinden jullie niet?
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4. Onderweg. Als er oorlog is in het land, waar komen de mensen vandaan? Vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië zoeken een toekomst in een ander land. In Syrië, waar ongeveer de helft van de vluchtelingen vandaan komt, heerst al jaren een bloedige opstand tegen het autoritaire regime van president Assad. In Afghanistan woedt al tientallen jaren oorlog. De fundamentalisch-islamitische Taliban-beweging probeert de regering omver te werpen van de door het Westen gesteunde president Ashraf Ghani. In Eritrea ontvluchten jonge mannen de dienstplicht. In de praktijk betekent dienstplicht een slavenbestaan en 
tewerkstelling bij grote infrastructurele projecten. Tegenstanders van het regime worden opgesloten en soms gemarteld. Soms gaat het om mensen die lang durende oorlogen ontvluchten zoals in Irak of Somalië. Anderen komen uit arme landen en hopen in Europa een beter bestaan op te bouwen.
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5. Vluchtelingentent. En dan loop je van huis weg en kom je in een vluchtelingenkamp. Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen vluchteling. De helft van de vluchtelingen (51%) zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Bijna 100.000 alleenstaande kinderen vroegen in 2015 in een ander land asiel aan.
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6. Bootje op zee. En dan moet je oversteken van Turkije naar Griekenland of naar Italië om in het veilige Europa te komen. 
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7. In Nederland zijn enkele tientallen asielzoekerscentra, waaronder hier in Leersum. 
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8. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. 
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9. De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – roepnaam: de Vrolijkheid – organiseert voor deze kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. 
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10. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Het doel is om het zelfvertrouwen en het talent van kinderen te ontwikkelen én om hen even kind te laten zijn.
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11. Soms wordt er een leuk uitje georganiseerd, bijvoorbeeld met een oude bus.
[bookmark: _GoBack]En is er taart voor een jarige!

[image: pagina 19 Vrolijkheid.JPG]
12. Door De Vrolijkheid kunnen de kinderen weer even kind zijn.

13. Slotdia: Geef deze Kerst hoop aan een kind op de vlucht. 
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