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Tekst bij PowerPoint NOAD - kinderen, Pakistan 

Beeld 1
[bookmark: _gjdgxs]Jezus leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In Nederland doen we er alles aan om hen mee te laten tellen. Met specialistische zorg, aandacht en veel liefde. Maar wat als je wieg op het platteland in Pakistan staat?

Beeld 2
Daar is het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking een schande. Vooral op het arme platteland houden ouders deze kinderen verborgen, uit schaamte. Er heerst een taboe. Ze willen wel liefde geven, maar weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan.  

Beeld 3
NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt deze gezinnen in Pakistan. Omdat liefde geven over landsgrenzen heengaat. Als gemeente willen we stilstaan bij deze ouders en kinderen in Pakistan en NOAD steunen. 

NOAD ontwikkelde leerprogramma’s voor ouders. Ouders komen samen in zelfhulpgroepen. Ze herkennen elkaars problemen. Ze staan niet alleen, maar vinden erkenning en wisselen ervaringen en oplossingen uit. Gezamenlijk leren de ouders om hun kinderen een plek in de samenleving te geven.

Beeld 4
Ook geeft NOAD de ouders en kinderen medische ondersteuning: met fysiotherapie en  revalidatie …

Beeld 5
... en medische controles, soms door huisbezoeken. Stap voor stap kunnen de kinderen steeds iets meer. Ze doen weer mee. 

Beeld 6
Niet alle ouders realiseren zich dat kinderen met een beperking ook rechten hebben. Deze zijn gelijk aan die van kinderen zonder een beperking. Bijvoorbeeld het recht op onderwijs.  NOAD maakt ouders, kerkelijk leiders en onderwijzers bewust van dit recht. Omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en hen uit hun isolement haalt. 
 
Beeld 7
Bovendien leren de laaggeletterde ouders hoe zij zelf een beroep op de overheid kunnen doen. Bijvoorbeeld voor de registratie van hun kind of de toekenning van subsidies. En dat zorgt voor meer mogelijkheden en meer vertrouwen in de toekomst.   

Beeld 8
Geef uw steun, geef deze kinderen en hun families liefde. Zodat deze kinderen en hun ouders uit hun isolement komen en samen tot bloei mogen komen.  Bedankt voor uw gift!
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