
 

Bekijk ook de algemene instructie voor een contextuele bijbelstudie op 

www.kerkinactie.nl/bijbellezen. Daar vindt u algemene aanwijzingen ter voorbereiding en om de 

bijbelstudie te leiden. Bereid het goed voor en let met name op hoeveel tijd er is. Misschien kunnen 

niet alle vragen volledig behandeld worden maar is het nodig er wat sneller doorheen te gaan. Maak 

van te voren keuzes en een tijdspad. 

Nodig: Papier (flapover) en stiften, bijbels, informatie over het gekozen 40dagentijd project (eventueel 

apparatuur om een video van het project te kunnen vertonen). Het is aan te bevelen de vragen voor 

het groepswerk (stap 5) enkele keren uit te printen. 

 
Bijbelstudie over Johannes 2: 13-22 

Stap 1: Opening 

Steek de kaars aan als teken van Gods licht in ons midden. Neem tijd om (nader) kennis te maken. 

Zing een lied en/of spreek een gebed of gedicht uit. 

ZIEN 

Stap 2: Introductie en context 

Bespreek kort drietallen: 

● Ben je wel eens boos? Zo ja, wat zijn voor jou redenen om boos te worden? 

● Uit je die boosheid ook? Waarom wel/niet? 

● Is het uiten van boosheid voor jouw gevoel iets wat wordt geaccepteerd? Denk aan 

voorbeelden uit je persoonlijk leven, je werkomgeving, de kerk… 

Plenair kunnen enkele mensen iets delen van wat hen opviel in het gesprek.  

Is er een verschil te merken in de antwoorden van vrouwen en mannen? 

 

IN GESPREK MET DE TEKST 

Stap 3: Bijbel openen 

We lezen Johannes 2:13-22. Vraag iemand de tekst hardop voor te lezen. 

 

Stap 4: De tekst bestuderen 
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● Waar gaat de tekst over? Laat iedereen met één of twee woorden reageren en schrijf de 
antwoorden op de flapover. 

 

Stap 5: In kleine groepjes de tekst bestuderen (4-6 personen). Schrijf de antwoorden op een 
groot vel papier (flapover). 

1. Welke personages komen voor in dit tekstgedeelte? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

2. Kijk eens naar de twee beelden van de tempel die Jezus noemt (vers 16) en werk ze uit. 

● Wat is kenmerkend voor een markt? (wat gebeurt er, wie spelen een rol, wat is de 

functie etc.) 

● Wat is kenmerkend voor wat Jezus met ‘huis van mijn Vader’ bedoelt? 

3. De tempel had in de tijd van Jezus niet alleen een religieuze functie maar ook een 

economische (waar Jezus’ boosheid op gericht is) en sociale en politieke functie. De 

machthebbers zijn er gezeteld en de rechtspraak. In de tekst speelt daarom behalve een 

conflict over twee verschillende beelden van de tempel, nog een ander conflict een rol. 

Namelijk: wie heeft de macht? De joden vragen er ook naar in vers 18. Denk hier eens over 

na en lees nog een vers 18-22. 

● Wat wordt er afgebroken en wat wordt er opgebouwd? 

4. Wat vind je van de emotie van Jezus? 

5. Soms is het nodig iets aan de kaak te stellen. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Wanneer 

is boosheid constructief en wanneer niet? 

 

Stap 6: Terugkoppeling vanuit de kleine groepjes naar de grote groep 

De groepjes presenteren elkaar de antwoorden of wanneer er weinig tijd is vertellen ze elkaar wat 

hen het meest opviel/ is bijgebleven van het gesprek dat ze hadden. 

Koppeling naar het gekozen 40dagentijdproject (zie www.kerkinactie.nl/40dagentijd): 
Kijk naar informatie over het gekozen 40dagentijdproject (video of geschreven materiaal). In veel 

landen wordt de vrouw in een ondergeschikte positie geplaatst. De organisaties in Papoea en Uganda 

die deze zondag centraal staan proberen hier zodanig op te reageren dat het constructief is, dat het 

de vrouwen verder helpt en hun positie versterkt. Wat spreekt je aan in hun werk? 

 

HANDELEN 

Stap 7: Terugkoppelen aan eigen leven en context – bespreek in drietallen: 

● Wat zou je in je eigen omgeving aan de kaak willen stellen? Bedenk een concreet (klein) 

voorbeeld. 

● Bedenk een eenvoudig en haalbaar plan van aanpak. (Welke plaats zou boosheid wel of niet 

kunnen hebben in je aanpak?) 

Deel met elkaar de plannen. Als er geen issues of plannen bedacht worden kan er gesproken worden 

over ‘hoe kunnen we de vrouwen van het project steunen in hún aanpak? 
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Stap 8: Afsluiten 
 
Bid voor vrouwen en mannen die in de marge strijden voor een menswaardig bestaan. Bid voor de 

plannen of issues die vanavond besproken zijn. Zing met elkaar een lied en/of lees een gedicht, 

bijvoorbeeld onderstaand gedicht uit het boekje ‘Medemens’ (nr. 5, Kerk in Actie, 2017). 

 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt, 

alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 

Een hand alleen kan geen touw  

om een bundel knopen 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt - 
Wie dan valt, 

heeft niemand om haar op te helpen. 

Wie dan schreeuwt, 

heeft niemand die haar hoort. 

Wie alleen loopt, 

gaat zwaar gebukt onder haar last, 

niemand deelt haar vreugde of verdriet. 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 

Haar kola eet ze alleen. 

Ze heeft twee voeten,  

ze heeft alleen maar twee armen, 

Ze heeft maar twee ogen. 

In de gemeenschap 

heeft ieder duizenden handen, 

heeft ieder duizenden voeten, 

loopt niemand ooit alleen. 

Patrice Kayo, Kameroen  

 

Achtergrondinformatie voor de facilitator  

 

Dit verhaal over de ‘reiniging’ van de tempel kan veel vragen op roepen. Of ten eerste misschien wel 

vervreemding: is dit de Jezus die we ook leren kennen uit de andere verhalen? De boosheid is te 

begrijpen, maar hier lijken we haast geconfronteerd te worden met een gewelddadige Jezus en dat is 

moeilijker te rijmen. Het brengt ons bij de vraag die hierboven ook gesteld werd: wanneer is 

boosheid constructief en wanneer deconstructief? Hoewel het beeld gewelddadig overkomt jaagt 

Jezus de mensen toch vooral weg met woorden. Woorden die doen denken aan Zacharia 14:20 (‘Als 

die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse 

machten.’) en Jesaja 56:7 (‘Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken.’). De discipelen 

citeren in vers 17 psalm 69:10: ‘De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie u 

smaadt, is op mij neergekomen.’ 

Er is in meerdere verhalen in het Nieuwe Testament een duidelijke spanning te bespeuren tussen de 

verschillende functies van de tempel: economisch, politiek, sociaal en religieus. In dit verhaal gaat het 
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vooral om de tegenstelling tussen de economische en religieuze functie en het standpunt van Jezus is 

duidelijk. 

Daarnaast is er nog een andere laag in het verhaal, namelijk de christologische (i.e. ‘wie is Jezus’, is hij 

de aangekondigde Messias/Christus)? Jezus noemt de tempel ‘het huis van mijn Vader’ en 

presenteert zichzelf daarmee als een zoon van God. Daarop volgt de mysterieuze uitspraak van vers 

19: ‘Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 

Ook dit verhaal vinden we terug in alle vier de evangeliën (Mat. 21: 12-17, Mark. 11: 15-19, Luk. 

19:45-48). Johannes kiest echter voor een andere plaatsing: niet aan het einde van het leven van 

Jezus maar aan het begin van zijn publieke optreden, net na het verhaal over de bruiloft te Kana. 

Wetenschappers hebben zich hier natuurlijk uitgebreid in verdiept en de heersende opvatting is 

momenteel dat de ‘reiniging van de tempel’ één keer heeft plaatsgevonden en dat het 

waarschijnlijker is dat dit aan het einde van Jezus leven is geweest en een van de gebeurtenissen was 

die de haat tegen hem heeft vergroot. De keuze van Johannes is echter niet zomaar, hij wil ons iets 

duidelijk maken en vanuit zijn eigen geloof delen met de lezers van zijn evangelie. 

Het kan helpen om te bedenken dat in de tijd waarin Johannes zijn evangelie schreef, de tempel in 

Jeruzalem al verwoest was. Daarom voegt Johannes de opmerking toe ‘Maar hij sprak over de tempel 

van zijn lichaam.’ (vers 21). Daarbij verwijzen de drie dagen naar de dood en opstanding van Jezus. 

De evangelist wil ons duidelijk maken: de tempel als gebouw is niet meer het belangrijkste centrum 

van ons geloof, het gaat er uiteindelijk om dat Jezus de Messias is, degene die redding brengt.  

Om dat kracht bij te zetten plaats Johannes dit verhaal in de tijd van het joodse Pesachfeest. Tijdens 

Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht en de bevrijding uit de slavernij. Redding komt van God 

en van Jezus zijn Zoon. Hoe denken wij over Jezus? Zijn we daar veel mee bezig in deze 

Veertigdagentijd?  
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