
Voedselhulp voor  
Nigeriaanse vluchtelingen



1,8 miljoen christenen en moslims zijn voor dit 

geweld op de vlucht in eigen land. De meeste 

vluchtelingen wonen in dorpen van mensen die zelf 

moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort 

aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse 

kerken en organisaties biedt 

Kerk in Actie voedselhulp, 

water, sanitaire voorzieningen 

en hulp om trauma’s te 

verwerken. Christenen en 

moslims verbeteren hun 

situatie samen. Ze zijn geen 

vijanden van elkaar, maar 

bondgenoten in de strijd 

tegen armoede en terrorisme.

Kijk voor meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl/ 

vluchtelingen-nigeria

Voedsel, water en hoop voor 
Nigeriaanse vluchtelingen
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Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

Voor € 28 krijgt een gezin (7 personen) een hygiëne-pakket
Voor € 60 krijgt een gezin een voedselpakket voor 1 maand
Voor € 300 krijgen kinderen een speeltoestel
Voor € 1500 komt er een extra waterput

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.  vluchtelingen Nigeria.

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Het dorp van 
Pastor Mark werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo heeft 
iedereen een trauma in Noordoost-Nigeria, waar de afgelopen tien jaar 20.000 
mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd.

 “Hun situatie is schrijnend.  
We bieden concrete hulp,  

maar ook hoop dat het morgen 
beter zal zijn.”

Justina Mike ondersteunt  
vluchtelingen

“Ze hebben niet 
alleen mijn man 

afgeslacht,  
maar ook mij van 
binnen vermoord.” 

Bagana 
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