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In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in 
mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook 
een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om 
het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur.

Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee 
wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 
In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op 
andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je 
namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor 
jezelf maar deel je met anderen. 

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden 
initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. 
Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van 
materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de 
Bijbel te openen.

Meer informatie op: 
protestantsekerk.nl/eengoedverhaal

“Door de vraag te stellen: ‘Wat zegt 
God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een 
wisselwerking tussen het bijbelverhaal 
en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel 
een spiegel voor ons dagelijks leven.”
Floor Barnhoorn

Een goed verhaal houd je niet voor jezelf
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