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Kerkblad-bericht trainingscentrum Noord-Ghana

Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen de minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen, waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Ook investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis is voor de omgeving.

U kunt het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana steunen via de collecte van Kerk in Actie in onze kerk. Hartelijk dank!

www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
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