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In de Protestantse Gemeente Oisterwĳ k c.a. werd een seizoen gewĳ d aan de joodse 
wortels van het christendom. Met o.a. een bezoek aan de Joodse begraafplaats 
en aan de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant, en een leerhuis. Het seizoen werd 
afgesloten met een sedermaaltĳ d. Predikant Winanda de Vroe vindt het belangrĳ k 
dat christenen zich blĳ ven realiseren waar ze vandaan komen. 
“We zijn schatplichtig aan de joodse traditie.”

In een tĳ d waarin antisemitisme weer de kop 

op lĳ kt te steken, is het werk van ‘Kerk en 

Israël’ belangrĳ ker dan ooit. Doel is christenen 

te stimuleren om na te denken over de joodse 

wortels van het christelĳ k geloof en om de 

ontmoeting met het jodendom aan te gaan. 

De Protestantse Kerk ondersteunt daarom 

organisaties die het gesprek tussen joden en 

christenen bevorderen. Nieuw in dit kader 

is het gespreksmateriaal voor gemeenten, 

‘De Uitdaging’, waarin christenen worden 

uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog 

met joden.
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Meer kennis, meer begrip

Mensen in de kerk bĳ  
de joodse wortels van 
hun geloof bepalen, 
dat streeft Leny Zintel 
in haar gemeente in 
Nunspeet na. Ze probeert 
begrip te kweken voor het 
jodendom en voor het bĳ belse Israël. “Ik 
noem het kennis overdracht. Er is te weinig 
kennis en daardoor is er te weinig begrip. 
Als werkgroep organiseren we lezingen, 
een excursie naar de sjoel in Elburg of de 
synagoge in Amersfoort. En ik geef veel 
uitleg, bijvoorbeeld over de joodse feesten.”

Nunspeet na. Ze probeert 
begrip te kweken voor het 
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Maak uw verbondenheid met Israël concreet en geef aan de collecte voor Kerk & Israël of maak 
uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. collecte Kerk en Israël. Meer informatie op 
www.protestantsekerk.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael




