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Bijbelse noties bij diaconale, pastorale en missionaire inzet in de Zorgzame kerk
 
Nu er in de participatiesamenleving een groter beroep wordt gedaan op burgers en hun netwerken, waaronder de kerken, is het van belang dat het voor de kerk helder is wat de basis is van hun diaconale handelen.
 
Niet de aanwezige nood is de maatstaf, maar het karakter van God, zijn goedheid en barmhartigheid, trouw, genade en gerechtigheid. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de liefde van God en van Jezus Christus aan ons betoond, onze drijfveer is voor het omzien naar de ander. 
Jezus Christus was het ultieme voorbeeld van dienstbaarheid en compassie, zijn dienende houding en mede-lijden met de mens (Heb. 4:15) zijn een aansporing om in zijn voetspoor te gaan. 
Wij mogen God liefhebben en de naaste als onszelf (Mat.22:35-39). En wat meer is: Jezus’ offer is een uitdrukking van Zijn liefde en genade, om ons te rechtvaardigen om niet. Dat is de essentie van diaconaat, de ander tegemoet komen in liefde. Omdat wij zelf ook van genade leven.
 
Enkele noties uit het Oude Testament:
-     De schepping en de mens in het bijzonder zijn voorwerp van Gods zorg. (Ps. 33; 36: 6-10; 104; 136:25). Ook het geschapen zijn naar Gods beeld is een belangrijk element. (Gen 1:26-28) Ieder mens heeft waarde en verdient respect ongeacht zijn achtergrond of prestaties.
-     De roeping om beelddrager van God te zijn strekt zich ook uit over relaties. In de gemeenschap van de drie-enige God wordt ons dit voorgehouden. In relatie tot de Ander/ander worden we werkelijk mens.
-     De boodschap van bevrijding komen we veel tegen in het OT. (Ex. 2:24-3:8).
-     Het doel van de uittocht/bevrijding was dat het volk Israël zou leven in dienstbaarheid en dankbaarheid (Deut. 6:5, Lev. 19:18).
-     De naaste wordt gezien als broeder, niet als voorwerp van liefdadigheid
-     Gods zorg strekte zich uit tot kwetsbare mensen: weduwen en wezen, vreemdelingen, zieken, gevangenen en armen. Bescherming, gerechtigheid en gastvrijheid zijn in dit verband essentiële thema’s.
 
Enkele noties uit het Nieuwe Testament:
-     Het NT begint met de verkondiging van het Koninkrijk van God waar thema’s als heil,  
      bevrijding, herstel, genezing en verlossing worden genoemd (Luc. 4: 18-19).
-     Door het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus is de verlossing en bevrijding voor de mens en voor de schepping werkelijkheid geworden.
-    De kern van dit heil is de herstelde relatie met God in vergeving en vernieuwing, bevrijding
 	van schuld en van het kwaad van armoede, demonie, ziekte, honger, vervreemding en ontmenselijking. En dit strekt zich ook uit naar relaties tussen mensen onderling.
-     De hoop op de vervulling van dit Koninkrijk is belangrijk omdat niet alle nood in dit leven gelenigd/opgelost kan worden.
-    Jezus’ voorbeeld van een dienende houding roept ons op hem na te volgen (Joh. 13)
-     De houding die we aannemen in relatie tot onze medemens en de schepping is gegrond in de liefde en barmhartigheid van God (2 Kor. 8:9).
-     In sommige gelijkenissen van Jezus worden de omgekeerde principes van het Koninkrijk zichtbaar gemaakt: de laatsten zullen de eersten zijn (Mat. 20:1-15), wie is de naaste van de man langs de weg? (Luc. 10:25-37). Geroepen zijn tot een belangeloze dienst aan de minsten en de zwaksten (Luc. 14:7-14). De doodlopende weg van de rijke (Luc. 16:19-31). En de naastenliefde betoond aan mensen in wie Christus tot ons komt (Mat. 25:31-46).
-     Er is in de Bijbel geen duidelijke taakomschrijving van diakenen te vinden. Wel wordt duidelijk dat diakenen de gemeente mogen stimuleren tot en voorgaan in dienstbetoon (1 Kor.12:28, Rom. 12: 7,8,13) en dat iedere gelovige de opdracht heeft om te zien naar broeders en zusters én goed te doen voor iedereen (Gal.6:10).
-     Als één lid lijdt, lijden alle leden mee (1 Kor.12:26).
-     Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u (Hand.3:16)
-     Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft (Fil.4:13).
-     Draagt elkanders lasten (Gal.6:2).
-     Het gebod van de liefde (Joh.15:9-17).
-     Allen die geloofden waren bijeen en deelden alles (Hand.2:44-45).
-     Geen fooi maar een offer. Ook voor geestelijke zaken toepasbaar. (Lukas 21:1-4).
-     Wie dan de goederen heeft, en zijn broeder gebrek ….. hoe kan de liefde Gods in hem blijven? 
     (1 Joh.3:17).
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