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Levensvragen  							      

De kerk is de plek waar ruimte is om over het leven na te denken, de waarde ervan in te zien en te verbinden naar God, geloof en anderen. In de kerk is er ruimte voor levensvragen. Veel kerkelijke gemeenten willen deze ruimte ook scheppen voor anderen buiten de kerk. Want het nadenken over het leven, is niet iets dat voorbehouden is aan mensen binnen de kerk. In de praktijk blijkt dit nadenken echter nog niet zo eenvoudig. Veel initiatieven op dit vlak stranden. Er komen nauwelijks mensen op af.

Levensvragen versus levensverhalen
Levensvragen zitten vaak verpakt in levensverhalen. Vanuit de gemeente kun je daarom makkelijker inzetten op levensverhalen dan op levensvragen. De vraag wordt dan anders: Waar kunnen wij plekken creëren waar mensen hun levensverhaal kwijt kunnen? Waar kunnen we plekken creëren, waar we de kwaliteiten van het pastoraat in kunnen zetten voor mensen binnen en buiten de kerk? Vanuit de pilots zorgzame kerk blijkt er ruimte voor levensverhalen te ontstaan als er activiteiten gekoppeld worden aan ontmoeting. Bijvoorbeeld, als een kerk een plek creëert waar mensen tweedehands kleding kunnen kopen, of een plek waar gratis apparaten gerepareerd kunnen worden. Dan kunnen er tegelijk ook mogelijkheden voor ontmoeting georganiseerd worden. Een tafel en koffie doen wonderen. Een inloop kan ook een goede mogelijkheid zijn, maar alleen in afstemming of samenwerking met de buurt. 

Waar komt het levensverhaal tot leven?
Naast het organiseren van activiteiten, die gekoppeld worden aan ruimte voor levensverhalen, zijn er mensen nodig die luisteren naar de bezoekers. Mensen, die er gewoon zijn, tussen de andere mensen. Mensen die tijd en aandacht aan de bezoeker willen besteden. Die luisteren, meedenken en soms uithouden wat er allemaal gezegd wordt. 

Welke levensvragen vind je in de verhalen?
Levensverhalen hebben levensvragen. Vragen die naar de zin van het leven vragen.  Deze vragen bepalen hoe wij naar onszelf, onze omgeving, naar God, naar het leven en de waarde ervan aan kijken. Het zijn ‘trage’ vragen, dat wil zeggen vragen waar geen snelle antwoorden op zijn.

Voorbeelden van deze vragen zijn:
· Wat of wie maakt mijn leven zinvol?
· Met wie voel ik mij verbonden? 
· Voor wie kan ik wat betekenen?
· Hoe kijk ik naar ziekte, gezondheid, naar dood en leven?
· Hoe kijk ik naar de toekomst? En naar het verleden?
· Hoe kan ik mijzelf zinvol maken in het leven?
· Wat betekenen anderen voor mij?
· Welke rol speelt God of geloof voor mij?
· Is mijn leven betekenisvol geweest?
· Hoe ga ik om met de natuur, de schepping?

Tenslotte
Vanuit geloof en de kerkelijke gemeente willen wij er zijn voor de ander, de krachtige en de kwetsbare. Wij zien de ander in het Licht van de Ander. 
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