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Liturgiesuggesties

Deze liturgiesuggesties zijn samen met predikanten uit Nederland en Indonesië tot stand gekomen. 

Gebed uit Sulawesi

Heer, we zijn radeloos, ons hart is vol verdriet,
waar is ons geliefde kind, waar zijn onze ouders, waar is ons huis?

We weten dat de aarde krachtig schudde,
we zagen het water komen dat ons dorp verwoestte.
De muren van ons huis werden het graf voor onze geliefde kinderen en ouders,
het wassende water verwoestte de omhelzing met onze geliefden.

Is dit onze straf omdat wij alleen druk zijn met religie en God, maar zonder medemenselijkheid?
Maar bent U ook niet de God die de golven en de wind stilde?

Heer, we weten niet hoe U de aarde grondvestte, zodat de aarde bewoog en de zeeën overstroomden en onze kinderen, onze ouders en onze ziel wegspoelden.

Wat we weten is dit: kinderen hebben hun ouders verloren, ouders hebben hun kinderen verloren. We kunnen onze kinderen niet meer grootbrengen en dat is voor ons een schande.

Duizenden stierven, tienduizenden hebben hun beschutting verloren tegen de avondwind en het regenseizoen dat aanstaande is.
Zijn er nog niet genoeg dode lichamen om ons heen, terwijl andere dode lichamen nog niet zijn gevonden?

Alstublieft Heer, bevestig onze aarde op een standvastige plek,
help ons om ons hart te plaatsen daar waar U nu bent.

Bent U er vandoor gegaan God? Hoe kunnen wij het weten…

Verberg Uw aangezicht niet voor ons, tot wie zouden wij anders ons gebroken hart richten?
Wees aanwezig als een Vriend op onze weg om de puinhopen op te bouwen tot een mooie stad,
wees aanwezig als onze Vriend om opnieuw ons gebroken hart op te bouwen tot een heel en sterk hart.

Amen

Gebed gemaakt door ds. Erik Timotius Purba en ds. Parningotan Siagian (GKSBS – Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra)
Vertaald door: ds. Henriëtte Nieuwenhuis



Liederen

Liedboek 2013: 
· Lied 281 - Wij zoeken hier uw aangezicht
· Lied 1005 - Zoekend naar licht
· Lied 900 - Nada te turbe (Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg)

Liedboek voor de Kerken 1973:
· Gezang 444 - Grote God, wij loven U

Psalmen: 
· Psalm 42 vers 4 en 5 
· Psalm 93



Bijbeltekst

Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. Lukas 3:11
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