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Collecteafkondiging 
Vandaag is het vredeszondag, maar vrede is nog altĳd ver te 
zoeken. Overal ter wereld zĳn landen en bevolkingsgroepen  met 
elkaar in conict en miljoenen mensen, jong en oud, zĳn 
slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens 
de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwĳd. 
Veel jongeren in Oekraïne voelen zich machteloos en onveilig door het conict in Oost-Oekraïne 
en de sociaal economische crisis. Kerk in Actie partner ‘Spirit and Letter’ traint groepen jongeren 
in het vreedzaam communiceren op basis van wederzĳds respect. ​Door de training krijgen de 
jongeren meer zelfvertrouwen. Ze weten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan vrede en opbouw 
van de samenleving. 
In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolĳkheid, die voor kinderen in de AZC’s 
activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zĳn. Met ouder-kindprojecten 
verstevigt De Vrolĳkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun 
kinderen. 
In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te 
reiken. Het programma ‘Dealing with the Past’ van PAX biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen 
te vertellen aan hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen van de verhalen ontstaat er 
ruimte voor de verwerking van emoties. 
In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties,  
om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst 
van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven 
voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen. 
 
 

Bericht voor het kerkblad 
 

Generaties voor vrede 
Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van  
Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede.  
We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te 
leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne 
partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In  
Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden  
en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het 
programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om  
hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.  
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse 
Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 


