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Door migratie ontstaan
nieuwe geloofsgemeenschappen

Door migratie ontstaan overal ter wereld nieuwe geloofs-
gemeenschappen en kerken, vaak op onverwachte
plekken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls
door migranten uit West-Afrika, die na een studie of
tijdelijke baan besluiten in Marokko te blijven. Kerken

in de Arabische golfstaten bestaan vrijwel geheel uit
migranten uit onder meer Pakistan en Indonesié. Migratie
verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er

internationale en migrantenkerken.

Multiculturele contacten verrijken

In totaal telt Nederland ruim 1200 van deze interculturele
kerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten
tussen deze kerken onderling en contacten met
autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Ook

worden leiders van interculturele
kerken toegerust en krijgen
migrantenkerken
ondersteuning om meer
zichtbaar te worden

in de Nederlandse
samenleving, media

en politiek. Verder
maakt de Protestantse
Kerk materiaal voor

het lezen van de Bijbel in
multiculturele groepen,

een verrijkende ervaring. Met uw gift aan de collecte
maakt u ondersteuning van internationale en
migrantenkerken en andere oecumenische activiteiten
van de Protestantse Kerk mede mogelijk!
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Migratie verbindt
kerken wereldwijd

Gerrie leest de Bijbel in een
multiculturele groep: "Wat me
vooral opvalt is dat mensen met
wortels in het Midden-Oosten veel
dichter bij de cultuur van Jezus
staan. Zij vertellen bijvoorbeeld
dat wanneer een vader zijn zoon

vraagt een klus te doen, het in een

Qosterse cultuur vanzelfsprekend

is om ‘ja’ te zeggen, ook als het niet
uitkomt. Je zegt ‘ja’ om je vader

te eren.” Deelnemer Major vertelt:
“Vanuit de Oriéntaals Orthodoxe
Kerk ben ik niet gewend om zelf

in de Bijbel te lezen. Nu doe ik dat
wel. |k begrijp de verhalen uit de
Bijbel die onze priester in de kerk
vertelt daardoor veel beter en leer er
bovendien beter Nederlands van.”
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