Op verhaal komen

A" protestantse



" : : 3 _\" [ i

\
A
'
.
"

i

P . Op verhaalkemen

2

ﬁ

Kijk voor een

algemene instructie voor
contextueel bijbellezen
en andere voorbeeld-
bijbelstudies op
www.kerkinactie.nl/
bijbellezen

Op verhaal komen

Op verhaal komen is een methode van contextueel bijbellezen. Een
manier van lezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt

u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook: wat speelt er in de
samenleving en heeft u daar als gelovige of hebben wij als kerk daar
een rol in? Kan de Bijbel ons helpen hier een richting in te vinden? Door
in gesprek te gaan over het eigen leven en daar een bijbeltekst naast te
leggen, kan het mensen helpen op verhaal te komen.

Deze methode leren we van partnerorganisaties van Kerk in Actie.

Zoals in Brazilié of Colombia. Zij werken met gewone mensen in de kerk,
mensen zoals wij. Ze spreken over hun leven, de moeilijke en mooie
dingen die ze meemaken. En leggen de verhalen van de Bijbel daarnaast.
Dan gebeurt er wat! Raimunda in Brazilié heeft zo ontdekt dat God wel
omkijkt naar arme mensen en besefte dat haar kinderen recht hebben op
goed onderwijs. Te midden van het ingewikkelde politieke vredesproces in
Colombia lezen groepen het verhaal van de verloren zoon en voelen zich
geroepen om niet de weg te gaan van haat en wraak maar een voorbeeld
te zijn van barmhartigheid.

In Nederland lezen we ook met het oog op onrecht en situaties waar
mensen in de verdrukking komen. Rond thema'’s als eenzaamheid,
prestatiedruk en verharding van de maatschappij. Of heel concreet rond
de scheuren in zowel de huizen als de samenleving in het Groningse
gaswinningsgebied. Eerst de context lezen en dan een bijbelverhaal is een
perspectiefwisseling die oude teksten nieuwe relevantie geeft in het leven
van vandaag. U zult ervaren dat u de Bijbel met andere ogen gaat lezen.

“Tijdens een sessie Contextueel Bijbellezen komt iedereen aan het woord.

“Structuren van ‘de dominee praat en wij luisteren’ worden doorbroken,
mensen gaan in gesprek en ontdekken hoe het verhaal hen raakt”.

Inge Landman




Voorbeeldbijbelstudie over
de 5 broden en 2 vissen

Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geinspireerd en geraakt weten
door Jezus Christus die deelde en zegende wat er was. Vijf broden en twee
vissen werden op deze manier vele mensen tot zegen. Daarom voelen

we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen tijd, talent,
aandacht, zorg, geloof, geld en goed met onze wereldwijde gemeenschap.
Wat hebben wij zelf te delen? Wilt u hierover met elkaar in gesprek?

- 'i v S Gebruik deze voorbeeldbijbelstudie als leidraad voor een geloofsgesprek

in uw gemeente.

Elke stap binnen deze manier van bijbellezen heeft een bedoeling.

De methode is zo opgebouwd dat iedereen aan het woord komt,

en onderzoekt wat er in de bijbeltekst staat. Waar gaat de tekst over en
welke betekenis heeft dit voor ons eigen leven?
Zo scheppen we ruimte om op verhaal te komen.

Bijbellezen met mensen werkzaam in de zorg
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Wij lezen met een groepje mensen die werkzaam zijn in de zorg.
Twee avonden zijn we bezig geweest om de context, de zorg

“in kaart te brengen”. Wat gaat goed, wat minder en welke
knelpunten en dilemma'’s komen we tegen. Daarna legden we er studies is te vinden op
een bijbelverhaal naast om te onderzoeken of dat bijbelverhaal ons ' www.kerkinactie.nl/
verder kan helpen in ons denken over knelpunten en dilemma’s. voorbeeldstudies

Een overzicht van
alle voorbeeldbijbel-

In 2 Koningen 4 lazen we bijvoorbeeld hoe de profeet Elisa een
arme weduwe helpt. Elisa zet de vrouw aan het werk, hij laat haar
lege kruiken en kannen verzamelen. Hij lost het probleem niet
zomaar voor haar op. Later blijkt ze al deze kruiken en kannen te
kunnen vullen met het kleine beetje olie dat ze nog in huis heeft.
Elisa's werkwijze bevordert de eigenwaarde van deze vrouw.

Dit verhaal is goed naast het verhaal van de zorg te leggen.

Doen we dingen voor mensen zodat ze afhankelijk worden of
nodigen we mensen uit om zelf aan de slag te gaan om zo weer
rechtop zonder hulp verder te kunnen gaan?

Thomas de Jonge
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Opening en kennismaking

Steek een kaars aan als teken van Gods licht en zet deze in het midden van
de kring. Zing met elkaar een lied of spreek een gebed uit om de bijeen-
komst te beginnen. Geef vervolgens de kaars rond. Vraag iedereen: houd de
kaars even vast, zeg je naam en vertel iets over jezelf (probeer iedereen uit te
nodigen iets persoonlijks te delen, alles is goed).
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Introductie context

Geef de kaars nogmaals rond en vraag: wat heeft u de afgelopen week gedeeld
met iemand om u heen? (van uw tijd, aandacht, geld, eten, etc.). Begin eventueel
zelf. Stel mensen waar nodig op hun gemak, het hoeft geen ingewikkeld
antwoord te zijn, maar zorg dat ieder de gelegenheid krijgt om iets te vertellen.
Geen antwoord is fout! Praat er eens over door: hebben we genoeg om te delen?
Kennen we situaties waarin we vooral bezig zijn met wat er niet is?

Bijbel open

Lees de tekst in de aanwezige vertalingen (meerdere vertalingen kunnen helpen).
Vraag de deelnemers de tekst hardop te lezen (eventueel om beurten een vers).
We lezen Johannes 6:1-14.

De tekst bestuderen

Maak een rondje. leder reageert met één woord op de vraag ‘waar gaat deze
tekst over?’ Schrijf de antwoorden op een grote flap zodat iedereen zijn/haar
antwoord kan zien.
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In kleine groepen de tekst bestuderen

Maak groepjes van 3-5 personen. Geef aan hoeveel tijd er beschikbaar is
en vraag iedere groep om de antwoorden op de onderstaande vragen op
een flap te schrijven.

e \Welke mensen komen voor in het verhaal?

e \Wat doen ze?

e \Wat gebeurt er in dit verhaal?

e |ees nog eens vers 9. Herken je iets van de reactie van de discipelen?
Deel dit met elkaar.

Terugkoppeling vanuit kleine groepjes naar de grote groep
Vertel elkaar samenvattend wat er in de kleine groepen besproken is.
Wat viel op?

Terugkoppeling aan eigen leven, context, actie bedenken?

Bespreek met elkaar de vraag: ‘'wat kunnen we de komende week delen met
anderen?’ Heeft de bijbeltekst nog licht geworpen op wat we bij stap 2 aan
elkaar vertelden?

Afsluiting

Laat de kaars weer rondgaan en vraag iedereen: wat neem ik mee uit dit
gesprek? U kunt afsluiten met het voorlezen of zingen van het Kerk in Actie-lied
‘Geloven in delen’. Tekst en muziek vindt u op www.kerkinactie.nl/lied.

Een methode van contextueel bijbellezen
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Contactgegevens
Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht
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