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Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos

Geachte gemeenteleden, 

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Honderdduizenden mensen zijn ziek en meer dan tienduizend gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevende wordt het steeds moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelingenkampen overvol. De hygiënische omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te weinig schoon water en medische voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk.

Lokale partners van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis, maar proberen net aangekomen vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden. Kinderen kunnen - zodra de scholen weer open zijn - lessen volgen. 

Kerk in Actie gelooft in delen. We voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu mogen we de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland niet vergeten. 

Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw gift over op < rekeningnummer diaconie > t.n.v < naamgeving rekeningnummer > .
Heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

< naam  + functie >


P.S. Geloof in delen en geef. Juist nu!
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